Fysiotherapie voor maximaal visueel vermogen

Misschien niet tweede keer naar VS

LELYSTAD— Nog niet zo lang geleden werd met de actie
‘Help Twin baby naar Amerika’ ongeveer 150.000 gulden bij
elkaar gebracht. Geld om een oogoperatie in Amerika voor
de blinde baby Emirhan uit Lelystad mogelijk te maken. In-
middels zijn Hakan en Hanife Goérmiis met hun tweeling
Emirhan en Arda in de Verenigde Staten, begeleid door Mi-
ke van de Beek van stichting ‘Help Twin baby naar Ameri-
ka’. De familie houdt het thuisfront via de FlevoPost op de

hoogte.
Maandag 6 augustus

Vandaag was het een span- .

nende dag. Arda ging voor on-
lerzoek naar het ziekenhuis.
Vanochtend zijn Hakan en Mi-
ke om 05:00 uur opgestaan, en
hebben zich met Arda om 06:00
aur gemeld in het ziekenhuis.
Na een aantal plichtplegingen
verd Arda klaar gemaakt voor
1et onderzoek onder narcose.
Na ongeveer een half uurtje
vachten kwam dr. Michael Tre-
e ons halen, om ons de resulta-
en van het onderzoek te vertel-
en,

De ogen van Arda zijn “veel”
eter dan die van Emirhan. Dit
1eeft als gevolg dat er niets aan
redaan wordt op dit moment.
et netvlies is beter aange-
roeid dan bij Emirhan. Wij
iebben inmiddels contact ge-
lad met dr. Van Oosterhout,
lie met dr. Trese gaat overleg-
en. Ook hebben wij al een af-
praak gemaakt voor controle
1j Van Oosterhout. Morgen om

10:00 vur wordt Emirhan on-
derzocht.

Hanife had het erg te kwaad
vandaag. De emoties liepen
hoog op, en ze loopt op haar
tandvlees. Het wordt tijd om
naar huis te gaan. Gelukkig
was Inge vanmorgen bij Hanife
en Emirhan gebleven, toen Ha-
kan, Arda en Mike naar het zie-
kenhuis zijn gegaan. Later op
de dag en vooral toen wij met
het goede nieuws terug kwa-
men van het ziekenhuis knapte
ze een eind op.

Vanavond zullen wij met z'n
allen de zaken nogmaals door-
nemen. Alle vragen die wij aan
dr. Trese willen voorleggen,
worden zorgvuldig opgeschre-
ven. Op deze manier hopen wij
morgen niets over het hoofd te
zien.

Dinsdag 7 augustus

Vannacht heeft Emirhan
weer bij Mike en Inge geslapen,

omdat hij de vorige nacht steeds
wakker werd en Hanife haar
rust toch hard nodig heeft. Dit
keer werd hij maar één keer
wakker. Om 7.00 uur werd hij
weer wakker en heeft Inge even
zijn armspalkjes afgedaan. Dat
beviel kennelijk zo goed, dat hij
wederom een uurtje geslapen
heeft, uiteraard onder toeziend
oog van Inge, zodat hij niet met
zijn handje in zijn oog kan ko-
men.

Om 9.30 uur zijn we vertrok-
ken naar het ziekenhuis voor de
controle afspraak bij dr. Mi-
chael Trese. Het was best span-
nend, want als alles goed zou
zijn, konden we vrijdagavond
naar huis. Zo niet, dan moesten
we nog een weekje blijven. De
berichten van dr. Trese waren
positief. Zelfs tot zijn verbazing,
was het netvlies in het rechter-
oog van Emirhan al een beetje
aangehecht. Dat had hij nog
nooit meegemaakt. Dat geeft
goede hoop op herstel. De lucht-
bel in datzelfde oog is inmiddels
opgenomen in het lichaam.

Dat betekent dat we mogen
vliegen.

Over het linkeroog kon hij
niet veel vertellen. Het hoorn-
vlies is nog steeds wazig na de
operatie en daarom kan hij niet
in het oog kijken en zien hoe het
herstel verloopt. Het kan nog
enkele weken duren voordat het

hoornvlies weer helder is.

De controle wordt nu overge-
nomen door dr. Van Oosterhout
van het Catharinaziekenhuis in
Eindhoven. In ons bijzijn heeft
Dr. Trese telefonisch contact
gehad met Van Qosterhout en
de medische gegevens van de
tweeling doorgegeven. Wij ho-
pen in de loop van volgende
week de eerste afspraak met
Van Oosterhout te hebben. Dan
wordt de oogdruk in de ogen
van de tweeling gemeten en
wordt bekeken waar en hoe er
brilleglazen aangemeten gaan
worden!

Goed nieuws was ook, dat als
het herstel van de ogen van
Emirhan in de komende drie
maanden voorspoedig verloopt,
wij wellicht niet terug hoeven
naar Amerika. In november is
er een bijeenkomst waar dr.
Trese en dr. Van Oosterhout el-
kaar treffen en dan zal Emir-
han’s case worden besproken.

Inmiddels hebben wij ook een
contactpersoon inzake de te vol-
gen therapie om Emirhan te le-
ren ’kijken’. Via de fysiothera-
peute van de tweeling (Saskia
Vriezinga uit Lelystad) zijn wij
in contact gekomen met me-
vrouw Paula Korelitz. Zij woont
in Michigan. Zij is de drijvende
kracht achter de website en is
bezig met Low  Vision
Children’s Research Centre. In

dit centrum leren visueel ge-
handicapte kinderen kijken.

We hebben met haar en haar
vriendin/ex-collega Rosemary
gesproken. Zij hebben beiden
lesgegeven aan blinde kinde-
ren. Rosemary doet dat nog
steeds, maar Paula heeft zich
geheel gericht op research om-
trent ROPARD en therapie voor
deze kinderen. Van Paula heb-
ben we een aantal behulpzame
tips gekregen om Emirhan te le-
ren focussen en het maximale
uit zijn visuele vermogen te ha-
len.

Inge heeft met Paula de mo-
gelijkheden besproken om de
website te vertalen. De bedoe-
ling is dat Inge een website zal
gaan opzetten in Nederland.
Het plan staat nog in de kinder-
schoenen. Het idee werd in ie-
der geval enthousiast ontvan-
gen door Paula Korelitz, en zij
zal haar volledige medewerking
verlenen.

Direct na onze terugkomst in
het hotel, is Mike in de slag ge-
gaan met KLM. Met de heen-
vlucht waren er problemen met
de accommodatie voor de twee-
ling en dat wilde we voorzijn op
de terugweg. Zeker nu Emirhan
nog zeker enkele weken rechtop
moet blijven en niet plat op zijn
rug mag liggen om het herstel
van zijn ogen te bevorderen.

Vooralsnog zijn we ingedeeld

Helpende hand
voor Gormus

De verzorging van de
tweeling Arda en Emirhan
is erg zwaar. Daarom vra-
gen Mike en Inge zich af of
er niet een vrijwilliger(s) of
iemand met een ander idee
is, zodat de familie Gormiis
geholpen zou kunnen wor-
den als ze weer in Lelystad
zijn. Omdat Hakan overdag
moet werken, staat Hanife
er dan helemaal alleen
voor. Wie heeft er een goed
idee?

in 4 seats (zogeheten Bulk-
headsheets) bij een van de
vluchtdeuren van het vliegtuig
waarbij voldoende ruimte op de
grond is om de maxicosi’s te
plaatsen. Het is wel onder voor-
behoud, dus blijft het toch nog-
even afwachten. Het vlucht-
nummer is: KL6068 met een
verwachte aankomsttijd van
07:30 uur zaterdagmorgen de
11e augustus 2001.

Met vriendelijke groeten van:
Hakan en Hanife Gormiis,
Emirhan en Arda Gérmiis, Inge
en Mike van de Beek



